
 

 
 
 
 
 
 
 
 
De Sint die zag Henk zwoegen 
Om weer een teambericht toe te voegen 
Hij sprak tot Henk: ”Zal ik het een keer oppakken?” 
Dan kan jij lekker uitzakken 
Ga op je gemak een letter consumeren 
Dan zal de Sint even scriberen 
Henk sprak: “het gaat niet zo maar om een verhaal” 
Die Gastronauten willen serieuze taal 
Een verhaal over een breekpen kunnen ze wel pruimen 
Maar humor kan je beter verzuimen 
Als u als Sint die lijn aanhoud hebben ze niet in de gaten 
Dat ik het schip een keertje heb verlaten 
De Sint zijn witte haren werden grijs 
Piet sprak: “Sint als u dat doet, lijkt u  wel niet wijs” 
Onze kennis van Gig’s is bijna nul 
Dan schrijven we alleen maar flauwekul 
Ik kan alleen maar pepernoten maken 
Dat gedoe met Gig’s zijn niet mijn zaken 
Sint keek beteuterd en ging diep denken 
We doen het!!! En zullen ook iets schenken 
Piet riep: “Die Gastronauten zijn lekkerbekken”” 
Ik geef iets waarmee ze roeien als gekken 
Ik stop veel te veel peper in de noten 
Ik ben nog nooit zo uitgeschoten 
Dan roeien ze er als een speer van tussen 
En is het met hun cappuccinotje echt niet te blussen 
Sint begon bij die gedachte van het lachen te gillen 
Dan zullen ze voortaan hun eigen stukje wel schrijven willen 
Sint wil zich er verder niet mee bemoeien 
Bedenk, virtuele pakjes zijn net zo waardeloos als virtueel roeien 
 
Sint  (ssst. Henk slaapt nog) 


